
Preek 30-03-2024, Stille Zaterdag ; ds. Robert Stigter. 
 

Lezing Johannes 1: 1-5, Johannes 6: 35-40, Johannes 8: 12, Johannes 10: 7-18, Johannes 11: 25-27; 

Johannes 14: 6 -14, Johannes 15: 1-8; Johannes 20: 1-10 

 

Het is nacht. Een wachter doet zijn ronde over de muren van Jeruzalem. Hij waakt over de stad. Hij 

kijkt uit naar het opgaan van de zon, het begin van de nieuwe dag.  
 

De nacht die over Jeruzalem is neergedaald, staat voor een diepere nacht. Het is de nacht van de 

ballingschap. De nacht van het juk van Babel. Het is de nacht van afwezigheid van JHWH. De afwezig-

heid van ‘Ik ben die Ik ben’. Ballingschap is de vloek die het volk Israël moet dragen. Door hun zonde 

konden zij niet langer in het licht van Gods aanwezigheid verblijven. God heeft hen verlaten. God is 

afwezig. Het volk is ten prooi gevallen aan de vijand. Ze leven in de nacht van de dood. 
 

Maar in die nacht klinken nieuwe woorden. Woorden van leven. Het Woord zelf spreekt:  

Ik ben   het brood dat leven geeft 

Ik ben   het licht voor de wereld 

Ik ben   de deur voor de schapen 

Ik ben   de goede herder 

Ik ben   de opstanding en het leven 

Ik ben   de weg, de waarheid en het leven 

Ik ben   de ware wijnstok  
 

Het brood dat leven geeft: Jezus is het ware manna in de woestijn. Het brood van God gegeven. 

Het licht voor de wereld: Jezus is wat Israël had moeten zijn. Een licht voor de volken. 

De deur voor de schapen: Jezus is de toegang tot het beloofde land. Tot Gods nieuwe wereld die 

komen zou. 

De goede herder: Jezus is de ware leider, de ware koning. De leider die zijn leven geeft voor zijn 

onderdanen. 

De opstanding en het leven: Jezus is de opgestane. Hij is het begin van de nieuwe tijd. De nieuwe 

wereld. Het leven van de komende eeuw. 

De weg, de waarheid en het leven: Jezus is de snelweg door de woestijn, de brede route om ons 

ballingsoord te verlaten. Jezus is de toegang tot het komende rijk Gods. 

De ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer: Jezus is de personificatie van Israël. Hij is degene 

die trouw was aan de Vader, waar Israël ontrouw was. Hij bracht ware vrucht. In Hem kunnen wij zijn 

en blijven. 
 

Jezus is ‘Ik ben’. Hij is de beloofde Messias. Hij is de Zoon van God. In Hem heeft God zelf onder ons 

gewoond. 
 

Maar.  Maar nu is Hij dood. Het is nacht. Deze droom over ‘ik ben’ is uitgelopen op de een nachtmer-

rie. Een gekruisigde Messias is een valse Messias. Gods triomfantelijke terugkeer, is uitgelopen op 

een grote nederlaag.  
 

Maar dan kijkt de wachter op. Het licht van de opgaande zon zet de hele wereld in een ander licht. 

Hij voelt de eerste warme zonnestraal op zijn huid. Gods nieuwe wereld komt tot leven. De tuin bloeit 

rond het open graf. De nieuwe dag breekt aan. ‘Ik ben die Ik ben’ gaat elke verwachting te boven.  

 

Amen. 


