
Liturgie De Open Hof Voorburg  17 maart 2024 

Voorganger ds. Adrie Sterrenburg 

Het evangelie dat het oecumenisch leesrooster voor deze zondag aanreikt: Johannes 12: 20-33, laat wel 

een heel bijzonder licht vallen op het lijden en sterven van Christus. Met het wel of niet gaan van de weg 

naar kruis en dood door Jezus staat de reputatie van Gods naam op het spel. Thema van de dienst zou 

dan ook kunnen luiden: ‘Ere zij God!’ 

 

Orgelspel 

Welkom en moment van stilte  Lied:  Psalm 86: 4,  6 en 7 

Onze Hulp en Groet 

Kyrie-gebed of gebed om ontferming/vergeving  

Lied om ontferming:  281; 1, 2 en 5 Wij zoeken hier uw aangezicht 

Gebed om het licht van de heilige Geest 

Moment voor de kinderen:   

Kinderlied * 

Meegeven van het licht:  

Lezing uit de Geschriften: Daniël 7: 13, 14 

Lied 305: 1 en 2  Alle eer en alle glorie 

Evangelielezing:  Johannes 12: 20-33 

Lied: 543 Gij zijt in glans verschenen 

Preek 

Muzikale meditatie 

lied: 578: 1, 2 en 6  O kostbaar Kruis, o wonder Gods  

Gebeden: met mogelijkheid om een kaarsje aan te steken 

We zullen nu eerst stil worden een stilte waarin je in gedachten of misschien ook wel thuis 

daadwerkelijk 

een kaarsje aan kunt steken om aan iemand te denken. 

Heilige Geest,  

aanvaard dit gebed van ons,  

die trachten U toe te vertrouwen 

wat in ons hart leeft… 

Dankgebed en voorbeden  

Onze Vader (gezamenlijk gebeden) 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,  

Mededelingen  

Slotlied:  845: 1 en 3 Tijd van vloek en tijd van zegen)    op de melodie van Psalm 86  

Zegen - gezongen ‘Amen’ 



 

 

 

 

*Kinderlied: ‘Jezus is’ HH 348 

 

Refrein 1 

Jezus is het Licht der wereld, 

Jezus is het levend Woord. 

Jezus is de goede Herder, 

Jezus is het Lam van God. 

Jezus is het levend Water, 

Jezus is het levend Brood. 

Jezus is de ware Wijnstok, 

Jezus is de Zoon van God. 

 

1 Hij kent ons als geen ander, 
Hij weet wie we zijn. 

Hij weet hoe wij ons voelen, 
Hij was een mens als wij. 

Hij deelt in onze vreugde 
en Hij kent ons verdriet. 
Nee, er is niemand zoals Hij. 

 
Refrein 2 

Jezus is de Messias, 
Jezus is de Bruidegom. 
Jezus is de Hogepriester, 

Jezus is het Lam van God. 
Jezus is de Zoon des mensen, 

Jezus is de Weg tot God. 
Jezus is de Overwinnaar, 
Jezus is de Zoon van God. 

 
2 Hij is aan ’t kruis gestorven, 

Hij droeg daar onze schuld. 
Hij gaf zijn eigen leven, 
Hij heeft de wet vervuld. 

Gestorven en begraven 
maar ook weer opgestaan. 

Ja, Jezus leeft in eeuwigheid. 
 

refr. 3 
Jezus is de Leeuw van Juda 
Jezus is de sterke Rots 

Jezus is onze Redder 
Jezus is het Lam van God 

 
Jezus is de Weg en Waarheid 
Jezus is de Vredevorst 

Jezus, het begin en einde 
Jezus is de Zoon van God 

Jezus is de Zoon van God 

 


