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ZIEN, SOMS, EVEN (MARCUS 9, 2-10) 

Geliefde mensen van God, 

Als je op een berg staat, kun je een geweldig uitzicht hebben. Je kunt verschillende kanten op kijken. 

Dit verhaal leent zich ook het van verschillende kanten te bekijken. En eventueel uit te leggen. 

Vandaag wil ik de focus leggen op het zien, soms, even... Daarbij worden het licht, het donker en de 

schaduw niet geschuwd. Boven op een berg kun je niet blijven. We weten allemaal: eens moet je 

weer naar beneden.   

Het is een wonderlijk verhaal vandaag. Je voelt dat er iets belangrijks gebeurt. Jezus die een berg op 

gaat met zijn 3 beste vrienden: Petrus, Jacobus en Johannes. De heldere witte uitstraling van Jezus 

die voor de verbaasde ogen van zijn vrienden van gedaante verandert. De stem die uit de wolk klinkt: 

dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem. Het heeft een bijzondere lading. Een verhaal vol 

symboliek.  

Er is de berg. In veel verhalen is dat de plaats waar God zich laat zien, soms, even... Zien in de 

figuurlijke betekenis. Door een stem, door licht, door een ‘Gods’ ervaring... God woont in het licht.  

Dan zijn daar ook Mozes en Elia. Mozes staat symbool voor de Wet en Elia voor de profeten: de 

pijlers van de Heilige Schrift.  

En die stem uit de wolk. De hemelse stem die in tal van Bijbelverhalen te horen is.  

En het verhaal staat midden in het Evangelie van Marcus. Tussen de woestijn van het begin en het 

graf aan het einde staat, zo te zeggen, dus deze berg. Wat kan dat ons vandaag laten zien? 

Misschien hebben wij ook wel zulke ervaringen. Dat je leven op een woestijnreis lijkt. Droogte, 

dorheid en doodsheid om je heen. Eindeloze leegte lijkt er te zijn. Dan is er ineens zicht op een weg 

omhoog. Misschien wel langs een oase. En dan klimmen naar de top. En boven op die berg, het 

geweldige uitzicht: ruimte, licht. Zicht op iets wat je anders nooit had gezien, soms, even... Je kunt 

je licht voelen, verlicht misschien. Vrij, bevrijd. Blij, verblijd. Misschien wil je wel zingen. Misschien 

dat oude lied; “Op bergen en in dalen, ja overal is God. Waar wij ook immer dwalen, ja overal is 

God”. Je zou daar altijd willen blijven. Dit moment willen vasthouden. In een doosje willen doen. 

Voor altijd bij je willen dragen. Maar dan besef je: het is zien, soms, even...  

Dat kun je misschien ook ervaren in de kerk. In een mooi lied, mooie muziek, een rake tekst, de 

stilte... Is dat niet wat we zoeken in ons geloof? Deze heelheid, deze lichtheid? Dat het klopt. Dat je 

je voelt opgenomen in een bezield verband. Dat je samenvalt met jezelf. Met wie je bent en wat je 

doet en dat je daarin je diepste eigenheid vindt. Dat zijn menselijke ervaringen die je zou kunnen 

verbinden aan dit mysterieuze verhaal. Misschien moet je dat ook wel doen om het verhaal tot leven 

te brengen. Om het dichter bij jezelf, bij onszelf, te halen. Daar zijn deze verhalen ook voor. Om ons 

iets te laten zien, soms, even... om ons iets te laten ervaren van de werkelijkheid waarnaar ze 

verwijzen. Daar gaat dit verhaal van Jezus’ verheerlijking op de berg over en daarom is het voor ons 

opgetekend. Wij ervaren, even, iets van die andere, diepere werkelijkheid. Het ongrijpbare wat ons 

lichter kan maken. Het ongrijpbare dat ons kan verlichten.  

Petrus wil het moment op de berg vasthouden. In deze tijd zou hij waarschijnlijk een selfie hebben 

gemaakt, boven op de berg met zijn vrienden én met Jezus.  Hij zou op de socials een hoop likes 

kunnen krijgen. Hoewel het stralende licht misschien te fel geweest zou zijn. Zien, soms, even...  



Nu wil hij een putje graven, tentje opzetten en een tukkie doen. Maar dat gaat niet. Petrus begrijpt 

waarschijnlijk ook wel dat het zo niet werkt. Er staat; “hij wist niet goed wat hij moest zeggen.” Hij 

was door schrik overweldigd. Je kunt het niet vasthouden. Dat moment van hemelse gelukzaligheid, 

het moment dat alles klopt, dat je weet: zo is het goed. Alles komt samen, de Wet, de Profeten en 

Jezus…. Een ervaring van inzicht en verlichting. Een geloofservaring: zo moet het zijn. Alsof je verlost 

wordt van de zwaarte van het leven. Letterlijk en figuurlijk wordt Jezus verlicht, worden zijn vrienden 

verlicht, mogen wij verlicht worden. Zien, soms, even... Woorden om bij stil te staan. Woorden die 

ons meer willen zeggen dan de letterlijke betekenis. 

Zien, een woord dat veel wordt gebruikt in de Bijbel. Zien, uitzien, afzien, inzien, aanzien...  

Dit verhaal staat in het midden van het evangelie van Marcus. Hiervoor en hierna kunt u lezen hoe 

een blinde wordt genezen en weer kan zien. Wat kunnen wij vandaag in dit verhaal zien? Kunnen 

we iets inzien? Aanzien? 

We zouden misschien net als Petrus het licht op de berg willen blijven zien. Het willen inzien, 

aanzien, vastleggen, vasthouden. Maar het geloof is geen bezit wat je kunt vasthouden. Het is meer 

een verlangen. 

Je weet dat je weer naar beneden moet. Op deze berg, bij deze top-ervaring, kun je niet blijven. Je 
kunt genieten op het moment en daarna nagenieten, maar de tijd tikt verder. Er komt een moment 
dat je weer van de berg afdaalt, of je nu wilt of niet. Er komt een wolk voor de zon. 
Er is ons een blik in de toekomst gegund, een toekomst die de wereld wacht. Een land van louter 
licht. Een uitzicht waaraan wij zelf kunnen bijdragen. Jezus en zijn vrienden staan daar ‘zes dagen 
later’, zo staat er geschreven. Dan staan ze daar dus op de zevende dag. Dat doet denken aan de 
schepping. De zevende dag was de dag dat God rustte en zag dat het goed was, de schepping, zeer 
goed.  
Zien, soms, even? Maar er komt altijd weer een nieuwe dag. Daarom moeten we ook die berg weer 
af.  
 
Het is nog geen Pasen. Deze hemelse berg is geen eindbestemming, hooguit een tussenstation. Deze 
zondag draagt de naam; Reminiscere, denk aan Uw barmhartigheid. Dat gaat over mensen die het 
uithouden om te blijven vragen: God, vergeet u ons niet? Laat uw barmhartigheid geen hol woord 
worden.  
Hoe wij ook kunnen verlangen naar top-ervaringen. En als ze er zijn, hou ze vast. Maak er een mooi 
en sterk verhaal van. Je hebt ze nodig om vol te houden. Ze zijn buitengewoon waardevol. Maar blijf 
niet in de wolken hangen. Onder aan de berg, daar moet het gebeuren. Daar is Jezus bij ons. Het 
gewone leven gaat door. Niet met je hoofd in de wolken maar met een glimp van het licht al in ons 
achterhoofd. Er is een weg te gaan. Wij zijn niet voor grijsheid en grauwheid bestemd, maar voor 
het licht. Dat verlangen houdt de mens op de been. Pasen zal het zijn.  
 
Amen 
 

 


